






Dinsdag 5 September 1944 

Ze zijn met de schuilkelder begonnen te maken. Onze 

Duitse bewoners zijn dien dag ook plotseling 

vertrokken. Zondags te voren was het geweldig druk 

op de Rijksweg met Duitse wagens, tanks enz. De 

jonge Duitse vrouw ging ‘s maandags naar Arnhem en 

heeft daar natuurlijk het één en ander vernomen 

en de volgende dag zijn ze direct vertrokken naar 

Celle bij Hannover. De vooraanstaande N.S.B.ers 

zijn inmiddels ook vertrokken. 

14 September 1944 

Het dorp werd opgeschrikt door treurig nieuws dat 

hier 3 burgers gefusilleerd zijn. Het hoofd van de 

Christelijke en de Katholieke school en de 

Bureauhouder van de Raad van Arbeid. De volgende 

dag moesten alle mannen van 18 tot 45 jaar spitten 

in Zevenaar om de IJssellinie te maken. 

17 September 1944 

Als naar gewoonte gingen wij naar de kerk. De 

jongelui bleven thuis. De dienst was bijna 

afgelopen, toen het oorlogsgeweld begon. Het 

donderde en dreunde rondom ons. De Domine zeide 

blijven jullie maar rustig zitten, doch toen het 

glas begon te rinkelen, begonnen de menschen naar 

de uitgang te dringen. 




